Luister goed naar de preek en beantwoord de
onderstaande vragen.

Wanneer is iemand volgens jou gelukkig?

Psalm 146 roept ons op om God te loven! Zeg eens
eerlijk: Doe je dat werkelijk elke dag? Oja Onee

We worden in de Psalm gewaarschuwd om niet op
mensen te vertrouwen. Waarom dan niet?
Waarom zijn wij pas gelukkig wanneer we op God
vertrouwen?

De Heere God wil onze Helper zijn? Wat heeft Hij dan
gedaan en wat doet Hij nog steeds voor ons?

Wat kun jij voor andere mensen doen, die het niet zo
gemakkelijk hebben?
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Psalm 146 vers 5

Je kunt beter
vertrouwen op de
God van Jakob.
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We zullen in de preek horen dat de Heere God ons met
twee Handen wil omringen. Teken 2 handen met jezelf
er tussenin.
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Horizontaal (Tip: het antwoord staat in vers tussen de haakjes)
3 De Heere richt mensen op. Wie? (8)

7 ... niet op edelen (3)

9 Op wie moet je niet vertrouwen? ((3)
11 Wat wordt bij blinden geopend? (8)
12 Aan wie doet Hij recht? (7)
Verticaal
1 ...is hij die God tot zijn hulp heeft. (5)
2 Wie maakt Hij los? (7)
4 Wat geeft Hij aan de hongerigen? (7)

5 Hoe wordt de weg van de goddelozen? (9)
6 Wat bewaart God voor eeuwig? (6)

8 De Heere houdt mensen staande. Wie? (9)
10 Wat zal 'ik' in vers 2 doen voor de Heere?
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